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Steengoede regelsSteengoede regels
Wat een drukte is het! Mannen en vrouwen gaan 
hun tent in en uit. Ze maken potten en pannen 
schoon en zijn bezig kleren te wassen. Dat is wel 
logisch hier in de woestijn, want alles wordt heel 
stoffi g. Maar waarom is iedereen nu tegelijk zo 
druk bezig? Laten we het aan die jongen vragen.
‘Hoi. Waarom is iedereen zo druk?’
‘Weten jullie dat niet? God komt straks en zal 
iets gaan zeggen. Hij wil dat we alle viezigheid 
van de reis afwassen en schone kleren aantrek-
ken.’
Hé, luister eens… Hoor je dat? Dat lijkt wel een 
trompet. 
‘Wie blaast daar op?’
Dat doet God. Daarmee roept Hij ons. Kom mee.’
Heel veel mensen lopen die kant op, in de rich-
ting van een hoge berg. Wij volgen de jongen. 

O nee, het begint te onweren… De bliksem en 
donder maken me bang. Kijk: er komt rook uit de 
berg! En voel je hoe de grond trilt? Het moet iets 
heel bijzonders zijn wat er gaat gebeuren.
Zullen we proberen om vooraan te komen? Zo, 
dit is een mooie plek. Er staan palen om de berg 
heen. Waar zijn die voor? Hoor je wat die man 
roept? ‘Blijf achter de palen! Wie voorbij de pa-
len komt, zal sterven!’ Oei, dan doe ik wel een 
stap naar achteren…! 
‘Waarom mogen we niet dichtbij komen?’
‘God komt op deze berg naar ons toe. En God is 
zo heilig dat we niet kunnen blijven leven als wij 
de berg aanraken.’
Wat gaat God vertellen?”
‘Dat horen jullie zo wel. Het is in ieder geval heel 
belangrijk.’
Alle mensen om mij heen knielen op de grond. 
Ik doe het ook, want ik merk wel dat God heel 
heilig is. 

Hoe kan dat? Er gaat toch iemand de berg op!
‘Dat is Mozes, onze leider’, fl uistert de jongen. 
‘Hij mag wel zo dicht bij God komen.’

Dan hoor ik een stem. Ik weet zeker dat dit Gods 
stem is, het klinkt zo machtig. 
‘Ik ben de HEER, uw God, Die u uit Egypte, uit 
het slavenhuis, geleid heeft.’
Waren wij slaven? En heeft God ons bevrijd? 
Dan mogen we Hem wel heel dankbaar zijn!
‘Dien geen andere goden.’
Dat kan ik begrijpen. Als God ons bevrijd heeft 
en goed voor ons zorgt, dan mogen we natuurlijk 
niet iemand anders belangrijker vinden dan Hij.

‘Maak geen afgodsbeelden.
Gebruik mijn Naam niet verkeerd.
Denk aan Mij op de rustdag.’
God wil dat wij van Hem houden, Hij verdient 
het!
‘Toon eerbied voor uw vader en moeder.
Pleeg geen moord.
Pleeg geen overspel.
Steel niet.
Lieg en roddel niet.
Wees niet jaloers.’
God wil dus ook dat we van alle mensen om ons 
heen houden. Als we dat allemaal zouden doen, 
wat zou de wereld dan mooi zijn!

Mozes komt weer naar beneden. Wat heeft hij bij 
zich? Het lijken wel twee platte stenen. Er staan 
letters op. Zou Mozes er letters in gehakt heb-
ben?
‘Wat staat er op?’, fl uister ik. ‘Daarop staan de 
tien woorden die God daarnet heeft gegeven’, 
fl uistert de jongen terug. ‘God heeft ze zelf in die 
stenen geschreven.’ ‘Heeft God dat gedaan?’, 
vraag ik verbaasd. ‘Ja, deze woorden mogen 
nooit uitgeveegd worden, daarom heeft Hij ze in 
steen gehakt. We moeten er steeds weer aan 
denken. Weet je, als je God gehoorzaamt, ben 
je heel gelukkig. Het zijn namelijk steengoede 
regels!’

Ik wil die woorden van God altijd onthouden! Ik 
bid: ‘Here God, wilt U ervoor zorgen dat ik uw re-
gels nooit vergeet? Het zijn steengoede regels, 
want U wilt ons een steengoed leven geven. 
Dank U wel daarvoor! 

Dit verhaal lees je in de Bijbel. Het staat in het 
boek Exodus, hoofdstuk 19 en 20.


